
Bezinning en gebed om vrede bij de nieuwe veertigdagentijd naar Pasen   

Als mensen die met een open blik en een ontvankelijk hart in het leven staan dragen wij 

een diepe pijn en een groot verdriet met ons mee om het onrecht en het geweld waarin 

ontelbaar veel mensen leven. In deze veertigdagentijd bidden we met nog meer 

aandrang dat het licht van God, de vrede van Christus en de vurige liefde van de Geest 

de duisternis in onze wereld zou verdrijven. We bidden om nog beter te luisteren naar de 

noodkreten van wie in onrecht en oorlog leven, en dat we zonder ophouden aan vrede 

blijven bouwen, dichtbij en in de grote wereld.   

 

♦ ‘Zalig de vredestichters’  

(Matteüs 5,9).  

 

Zo spreekt Jezus Christus 

in deze Veertigdagentijd 

tot ieder van ons. 

 

Op Pasen zal Hij ons zeggen:  

‘Vrede zij u !  

Ontvang de heilige Geest.’  

(Johannes 20,19.22) 

 

‘Vlam van Liefde,  

hoop die ons doet leven, 

hoor ons lied, 

een lofzang uit ons hart.’ 

(lied Jubeljaar van de hoop)  

 

 

♦ God van leven en licht,  

sta ons bij 

opdat wij ons afkeren van oorlog en bedrog,  



van onrecht en leugen. 

Help ons om te kiezen  

voor wat echt leven geeft,  

voor woorden die verbinden en voor daden 

van gerechtigheid, waarheid en vrede.   

Moge Jezus, uw Dienaar 

die zich gegeven heeft in liefde ten einde toe, 

onze gids zijn op onze tocht  

naar een nieuw Pasen.    

 

 

♦ Trouwe vriend 

al een hele tijd trekken wij samen op in het leven. 

Of beter, trekt Gij met mij op 

want zelf vergeet ik vaak dat gij naast mij loopt  

en dwaal ik eigenzinnig andere paden op. 

 

Mijn geest is te vluchtig, mijn hart te onrustig. 

Zo makkelijk afgeleid, zo makkelijk verleid. 

Gij blijft wachten tot ik op mijn stappen terugkeer, 

geduldig en zonder vermanend vingertje. 

Vaker nog roept Gij mij terug uit mijn omzwervingen  

met uw zachte stem. 

Ontroerd herken ik ze in kleine hints: 

een onverwachte vraag, een citaat, een melodie... 

 

Dank je wel, trouwe tochtgenoot! 

Ik vertrouw erop dat ik dankzij U  

mijn ware bestemming zal bereiken,  

daar waar leven is en wel in overvloed. 

 

Ria Grommen 



 

♦ Heer, nu de veertigdagentijd nadert, 

nodigt Gij ons uit  

om ons af te keren 

van wat duister en dicht is, 

van wat leeg is en levenloos. 

Gij vraagt om afkeer 

van kwaad en ergernis, 

van nalatigheid en zonde. 

Heer, help ons om ons toe te keren 

naar wat licht en open is,  

naar wat licht en open is,  

naar wat goed en God is,  

naar wat toekomst is 

en leven geeft. 

Heer, inspireer ons 

om ons af te keren van het kwaad,  

om ons toe te keren  

naar U en naar elkaar.  

En leer ons in de komende veertigdagentijd  

om te kiezen  

voor nieuwe kansen,  

voor een nieuw begin,  

voor bezinning en inkeer.  

Amen.  

 

Lieve Gommers 

 

 
 

♦ Heer God van vrede 

God van Abraham, God van de profeten, God van de liefde 



Leer ons vrede 

Leid onze stappen  

Schenk ons de moed  

en de dagelijkse kracht een instrument van vrede te zijn 

Maak ons gevoelig voor de smeekbeden van onze burgers  

Vorm oorlogswapens om tot een instrument van Uw liefde 

Vorm onze angst om tot vertrouwen  

Vorm onze ruzies om tot vergeving 

Leer ons met geduld en volharding kiezen voor dialoog 

Laat verdeeldheid plaats ruimen voor broederschap 

en laat ons elkaar enkel nog groeten met Uw vrede 

Shalom, Vrede, Salaam! 

Vrede voor jou! 

 
Annick Buggenhout 
 
 

 



 
Het verhaal achter de vlag 
 

 
 
 

Dit vredessymbool is een hommage aan mijn oma. Binnen onze familie staat 

mijn oma symbool voor onvoorwaardelijke liefde, zorg en respect. De 

kleurrijke bollen staan symbool voor de parelsnoer die mijn grootmoeder 

droeg. De ketting is niet langer gesloten, enkele parels hangen los, maar alle 

parels samen vormen nog steeds een geheel. Ook al zijn ze niet langer één vast 

geheel, ze houden wel nog aan elkaar vast.  
Dat toont de verbondenheid binnen mijn familie, die ook als mijn grootmoeder 

niet meer op deze aarde is, toch sterk aanwezig blijft.  
Die liefde en verbondenheid, dat is het nalatenschap van mijn grootmoeder. 

 



Creatie door: Festivalganger Reggae Geel Louise De Roke 
Organisatie die mee het Peace Lab organiseerde: Mondiale Raad Geel  
Vlag genaaid door: Vrijwilligers uit het Repair Café Bilzen (Goedele, Sylvia, Betsy, Alda, 
Sandra, Georgette, Maria, Jacqueline) 

 

 
 
https://youtu.be/9C2fJKBmKFk?si=9BGXB8_iZu103tRP&t=55 

 

 
 
       

https://youtu.be/9C2fJKBmKFk?si=9BGXB8_iZu103tRP&t=55
https://youtu.be/9C2fJKBmKFk?si=9BGXB8_iZu103tRP&t=55

