
 

Charter Antwerpse coalitie voor Palestina 

De Antwerpse coalitie voor Palestina bestaat uit Antwerpse 
organisaties die samen ijveren voor een duurzame en rechtvaardige 
oplossing voor de Israëlische kolonisatie van Palestijns grondgebied.  

Al sinds oktober 2023 organiseren een aantal Antwerpse organisaties 
acties en activiteiten met het oog op een einde aan het geweld in Gaza. Een 
jaar later voelen we de nood om ons te verenigen in de Antwerpse coalitie 
voor Palestina om een krachtig signaal naar buiten te brengen en samen te 
wegen op het beleid, op lokaal, regionaal en federaal niveau. Als bezorgde 
en geëngageerde Antwerpenaars moeten wij actie ondernemen. Niet alleen 
tegen de huidige escalatie van het geweld, maar bovenal tegen de oorzaken 
ervan: een situatie die al 75 jaar aan de gang is. 

Als coalitie staan wij voor: 

• een onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren in Gaza. 
• een einde aan de genocide en een einde aan de etnische zuivering 

van de Palestijnen. 
• respect voor het internationaal humanitair recht door alle betrokken 

partijen. 
• de preventie van een bredere regionale oorlog in het Midden-Oosten. 
• een einde aan de blokkade van de Gazastrook. 
• een einde aan de illegale bezetting van de Westelijke Jordaanoever, 

Oost-Jeruzalem en de Syrische Golanhoogten. 
• een einde aan het bevolken van de illegale koloniale Israëlische 

nederzettingen. 
• een einde aan het Israëlische apartheidsregime. 
• de vrijlating van alle politieke gevangenen en gijzelaars. Daarbij horen 

ook de Palestijnen die zonder proces “administratief” zijn opgesloten 
of door een militaire rechtbank werden veroordeeld, zonder de 
mogelijkheden waar burgers recht op hebben in een democratische 
staat. 



• zelfbeschikkingsrecht voor de Palestijnse bevolking. 
• het recht op terugkeer voor de Palestijnse bevolking. 
• actieve solidariteit met onderdrukte volkeren wereldwijd die strijden 

voor rechtvaardigheid. 
• de bescherming van mensenrechtenverdedigers, sociale bewegingen 

en het recht op protest. 
• het actief samenbrengen van de verschillende gemeenschappen in 

onze stad, met het oog op het versterken van het sociaal weefsel en 
het tegengaan van polarisatie. 

Bij al deze eisen baseren wij ons op regels die opgenomen zijn in de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, resoluties van de 
Verenigde Naties en de conclusies van internationaal erkende 
mensenrechtenorganisaties en de hoogste gerechtshoven in de wereld. Wij 
sensibiliseren de bevolking over de situatie van de Palestijnen en vragen 
het Antwerps stadsbestuur ons daarin te steunen. Wij vragen bovendien 
dat het stadsbestuur alles zal ondernemen wat in haar macht ligt om deze 
doelstellingen mee te helpen realiseren.  

Principes voor samenwerking 

Organisaties die lid willen worden van de Antwerpse coalitie voor Palestina 
onderschrijven onderstaande principes.  

• Pluralistisch kader 
• Vreedzaam actievoeren  
• Kolonisator en gekoloniseerde niet op dezelfde hoogte plaatsen. Het 

gaat niet om een conflict of oorlog tussen twee gelijke partijen. 
• Geen racisme, antisemitisme, islamofobie, genderdiscriminatie of 

uitsluiting van welke aard dan ook. 
• Wij maken een onderscheid tussen antizionisme en antisemitisme. 
• Oog hebben voor eventuele instrumentalisering door politieke 

actoren  
• We richten ons op medeplichtigheid, niet op identiteit: We roepen 

niet op tot het boycotten van individuen vanwege hun Israëlische of 
Joodse afkomst of identiteit en keuren dit ook niet goed. 

• Geen normalisering: bezetting, apartheid en kolonialisme willen we 
niet normaal laten lijken door normale relaties aan te knopen met het 
Israëlische regime in plaats van de strijd van de inheemse Palestijnse 
bevolking te steunen en een einde te maken aan de abnormale 
omstandigheden van onderdrukking en onrechtvaardigheid. 


