
Gebed voor vrede / Eucharistieviering voor vrede op 11 november 

 

Openingswoord 

In een verklaring van 14 september 2023 schreven onze bisschoppen naar aanleiding 
van 60 jaar encycliek ‘Pacem in Terris’: ‘Als gezanten van Christus spreken wij volgens de 
Geest die ook Christus bezielde. Doorheen zijn leven, sterven en opstanding heeft Hij 
getoond dat geweldloze liefde uiteindelijk sterker is dan vijandschap, en dat vergeving en 
waarachtigheid haat en leugen kunnen overwinnen. De vrede en verzoening waarvoor 
Christus is gestorven, is gericht op alle mensen zonder onderscheid. Ook het gebed van 
gelovigen blijft een bron van kracht die het mogelijk maakt om het goede boven het 
kwade te verkiezen.’  

Het is zeer betekenisvol dat wij vandaag hier samen zijn om ons als gelovige mensen ons 
te bezinnen over vrede en om samen te bidden voor vrede over alle grenzen heen.  

Bede om vergeving 

Vergeef ons onze lauwheid. 

Vergeef ons onze hardvochtigheid.  

Vergeef ons onze oppervlakkigheid. 

God en Vader, herschep ons hart. Dat wij in de kracht van uw Geest mensen van 
gerechtigheid, vrede en verzoening zijn in het spoor van Jezus Christus, uw geliefde Zoon 
en onze Broeder. Amen.   

Openingsgebed 

Liefdevolle God en Vader,  
U hebt aan alle mensen een unieke waardigheid gegeven.  
Help ons een menswaardiger wereld op te bouwen 
zonder honger, oorlog en geweld. 
Open onze harten 
zodat we het goede en mooie kunnen zien 
dat U in ieder van ons hebt uitgezaaid. 
Maak ons tot ware vredestichters in de naam van Jezus Christus, 
Eerstgeborene uit de doden. Amen.   
 
Eerste lezing uit de profeet Micha 4, 2 - 4 

Laten we optrekken naar het huis van de HEER, 
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen 
en wij zullen zijn paden bewandelen.  
God de HEER zal rechtspreken tussen machtige volken,  
over grote en verre naties een oordeel vellen. 
Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 
en hun speren tot snoeimessen.  



Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk, 
geen mens zal nog de wapens leren hanteren. 
Ieder zal zitten onder zijn wijnrank 
en onder zijn vijgenboom, 
door niemand opgeschrikt.  
Zo spreekt de HEER van de hemelse machten.    
 

Tussenzang : psalm 126 

Keer nu ons lot, HEER,  
zoals U water doet weerkeren in de woestijn.  
Zij die in tranen zaaien, 
zullen oogsten met gejuich.   
 

Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 19, 37 – 42 

Toen Jezus op het punt stond de Olijfberg af te dalen,  
begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem 
God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien.  
Ze riepen: ‘Gezegend Hij die komt als koning, in de naam van de HEER. 
Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ 
Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: 
‘Meester, berisp uw leerlingen.’ 
Maar Hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, 
dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’ 
Toen Jezus Jeruzalem voor zich zal liggen,  
begon Hij te huilen om de stad.  
Hij zei: ’Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen!  
Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu.’  
 

Homilie 

We vieren vandaag de wapenstilstand die plaats vond na vier jaar oorlog van 28 juli 1914 
tot 11 november 1918. Het verdrag van Versailles van 28 juni 1919 bevestigde officieel 
het einde van de vijandelijkheden tussen het Duitse rijk en de geallieerden. Dir verdrag 
legde ook zware  herstelbetalingen op aan het land dat de oorlog was begonnen en 
verloren had. Een toen nog onbekende soldaat, Adolf Hitler, heeft daarop gezworen 
wraak te nemen en Duitsland groter te maken dan ooit tevoren. Dit heeft geleid tot een 
tweede nog vreselijker wereldoorlog die pas ten einde kwam door twee Amerikaanse 
atoombommen tegen Hiroshima en Nagasaki begin augustus 1945.  

Kan dit vreselijk verhaal van niets en niemand ontziend geweld ons helpen om ons in te 
zetten voor een duurzame vrede? Kan de steeds terugkerende kringloop van blinde 
agressie, haat en wraak gestopt worden? Vandaag is er terug een vreselijke oorlog aan de 
gang op ons continent door de militaire inval van Rusland in Oekraïne op 24 februari 
2022. Na een vreselijke terreuraanslag van Hamas tegen onschuldige Israëlische 



burgers op 7 oktober 2023 is Israël op zijn beurt een genadeloze oorlog begonnen tegen 
Hamas in Gaza waarbij de Palestijnse bevolking die er woont op geen enkele wijze 
gespaard wordt. Meteen voltrekt zich een verdere spiraal van geweld in het Midden-
Oosten. 

Wat kunnen wij als christelijke gemeenschap samen met de mensen van goede wil 
doen? Wij kunnen aan de politieke leiders van ons land en van de wereld vragen dat het 
internationaal humanitair recht en het oorlogsrecht veel strikter gerespecteerd worden 
door de oorlogvoerende partijen. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
van 10 december 1948 is daarbij onze hefboom. Zo kan de belofte van de profeet Micha 
die ook door de profeet Jesaja werd uitgesproken meer werkelijkheid worden: ‘Zwaarden 
en nieuwe wapensystemen omsmeden tot ploegen en instrumenten van vrede.’  

Tegelijk kunnen wij het kompas dat Jezus Christus ons gaf in onze dagelijkse conflicten 
inzetten: ‘Vijandschap en boosheid met liefde en met meer dan gewone goedheid 
beantwoorden’. We kunnen ervoor kiezen ons nooit over te geven aan de spiraal van haat 
en wraak. We kunnen ons oefenen in het leren geweldloos omgaan met conflicten onder 
elkaar en in de bredere samenleving. Dit betekent dat we de goede dingen die ook 
gebeuren veel meer steunen. Zo sluiten wij ons aan bij de Japanse organisatie Nihon 
Hidankyo die als overlevenden van de atoomaanval in 1945 blijven pleiten voor een 
kernwapenvrije wereld. We kunnen ook de Parents’ Circle van Joodse en Palestijnse 
ouders die een kind of een dierbare verloren hebben aanmoedigen. Tegen de spiraal van 
haat en wraak in blijven zij ondanks alles pleiten voor ontmoeting, vrede en verzoening. 

Tenslotte kunnen we met Jezus bidden, zij het met tranen in de ogen: ‘Vader, ze weten 
niet ze doen. Help de leiders van de volkeren en help ook ons dat we niet blind blijven, 
maar inzien wat echt bijdraagt tot vrede en dat wij er ook naar handelen.’ Mogen zo de 
verzuchtingen van psalm 126 in ons leven en in onze wereld meer werkelijkheid worden.  

 

Voorbeden 

Voor hen die verblind zijn door haat en wraak 

Voor alle mensen van goede wil  

Voor ons die geroepen zijn om vredestichters te zijn  

God Vader, 
toon onze plaats in deze wereld als instrument van uw vrede. 
Verlicht wie machtig is en verblind is door eigenbelang 
dat zij behoed worden voor de zonde van haat en wraak.  
Maak dat wij ons inzetten aan de zijde van de armen  
en zorg dragen voor deze aarde die we samen bewonen.  
We vragen het door Jezus, uw veelgeliefde Zoon, 
die onze vrede is geworden, vandaag en alle dagen. 
Amen. 
 



Eucharistisch dankgebed voor vrede en verzoening 

Onze Vader en vredeswens  

 

Gebed bij het einde van de viering 

Opgestane Jezus, 
U neemt ons aan met ons hart zoals het is. 
Waarom zouden we wachten totdat ons hart veranderd is  
om U tegemoet te gaan. U vormt het om. 
Met onze eigen doornen ontsteekt U een vuur.  
De open wond in ons is de plek waardoor U uw liefde laat stromen.  
En juist in onze kwetsbaarheid laat U gemeenschap met U groeien.  
Uw stem weerklinkt in onze nacht, 
En de poorten van lofzang gaan in ons open. 
(uit: De bronnen van Taizé, frère Roger)   
 


